
Dagtocht suggestie  
Humoristische Likeurproeverij
Dit is een avond- of middag vullend programma over en met Oud Hollandse
likeuren. Per touringcar rijden we naar de gewenste locatie waarna u een
interessante en soms grappige uitleg krijgt over de meest uiteenlopende soorten
likeur. De veelkleurige likeuren hebben de prachtigste namen zoals bijvoorbeeld:
Eau de ma tante, Hansje in de kelder, Hempje licht op en Papagaaiensoep. Tijdens
de cabareteske show wordt u meegenomen naar de Gouden eeuw, een periode vol
van bijgeloof, vreemde volksgebruiken en medicinale heksendrankjes. In de
zeventiende eeuw kwamen de goedkopere suikers uit de 'West' en de specerijen uit
de 'Oost' beschikbaar die al spoedig aan de heksendrankjes werden toegevoegd
waardoor de oud Hollandse likeuren ontstonden. Allemaal met hun eigen verhaal
over waarom en wanneer ze gedronken mochten worden want Nederland was in
die dagen Calvinistisch ingesteld. De humoristische likeurproeverij met
beeldpresentatie op groot scherm, een mooi opgebouwd drankenbuffet en
humoristische uitleg met lach en traan neemt ongeveer 2 uren in beslag. Natuurlijk
worden er pauzes ingelast om de glaasjes weer lekker te vullen.

* Het beschreven programma kan uiteraard geheel naar wens worden aangepast. Vraag gerust naar de
mogelijkheden.
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